GENEALOGISCH ONDERZOEK VAN DE FAMILIE NIJHUIS

Hermanus Geboren woensdag 28 november 1879
Overleden vrijdag 15 juni 1956

Hermanus was van beroep schilder, hij verstond z'n vak heel goed hij was een echte
vakman. Hij was een goede zakenman en kon zijn eigen bedrijf al oprichten op 27
jarige leeftijd in 1906. Hij was een echte Haeckelis - eerlijk, actief opvliegend en
eerzuchtig.

Zijn leven is niet altijd over rozen gegaan. In 1920, op donderdag 18 maart, is zijn
vrouw overleden aan de Spaanse griep die destijds heerste. Hierna volgde voor hem
een moeilijke periode. Zijn zuster, Gertruida heeft hierna de dagelijkse gang van zaken
van het gezin overgenomen tot dat hij in 1922 hertrouwde. Hij deed zijn uiterste best
om al zijn kinderen een goede opleiding te geven maar wegens financiéle
omstandigheden konden ze niet verder dan de toenmalige ULO.

Zijn allergrootste hobby was het houden van vogels, en dan met name, vinken. Hier
was hij ook erg trots op. Verder was muziek een grote liefhebberij. Hij speelde vaak op
een orgel en zong er ook graag bij, zodoende waren de kinderen toen ze nog Klein
waren ook erg muzikaal.

Hermanus is op vrijdag 15 juni 1956 overleden op een leeftijd van 77 jaar.
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